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BẢN 

PHÁT BIỂU TẠI TIỆC CHIÊU ĐÃI CỦA TƯ LỆNH HẢI QUÂN 

NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỦ TRÌ 

 

 Xin chào các bạn! 

 Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các bạn. 

  

 Kính thưa Ngài Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân 

nhân dân Việt Nam. 

 Kính thưa các quý vị đại biểu phía Việt Nam. 

 Thay mặt Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản, tôi xin được gửi lời 

cảm ơn trân trọng tới Ngài Tư lệnh Trần Thanh Nghiêm và Hải quân nhân 

dân Việt Nam vì buổi chiêu đãi chu đáo, trọng thị này. 

 

 Đây là chuyến thăm chính thức của Tư lệnh Lực lượng Tự vệ trên 

biển Nhật Bản đầu tiên sau khoảng 6 năm kể từ năm 2019. Do đại dịch Covid 

- 19 và tình hình quốc tế biến động mạnh, trong một thời gian dài, chúng ta 

đã không thể tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tư lệnh hai bên. Sau 

khoảng thời gian trống 6 năm ấy, ngày hôm nay, tôi vô cùng xúc động khi 

được đến Việt Nam để gặp gỡ và trao cái bắt tay thật chặt với Ngài Tư lệnh 

Trần Thanh Nghiêm. 

 

 Trên đường từ sân bay về thành phố, tôi đã ngắm nhìn đường phố Hà 

Nội qua cửa sổ xe ô tô và được tận mắt chứng kiến nguồn năng lượng dồi 

dào cũng như sự phát triển đáng kinh ngạc của đất nước Việt Nam. Tôi đặc 

biệt ấn tượng với những dòng phương tiện tấp nập trên các nẻo đường. Dòng 

xe làm tôi liên tưởng đến dòng chảy mạnh mẽ của một con sông lớn, và hình 

ảnh những con người đang tiến lên phía trước giống con rồng đang bay lên, 

như tên “Thăng Long” của Thủ đô Hà Nội. Tôi cảm nhận đây chính là hình 

ảnh tượng trưng cho đất nước Việt Nam hiện nay. 

 

 Tôi cũng phải thú nhận là tôi thật sự bất ngờ trước kỹ thuật lái xe của 

người Việt Nam, ai cũng điều khiển các phương tiện vô cùng khéo léo, không 

gây va chạm trong điều kiện mật độ giao thông cao, phức tạp như vậy. Những 

sĩ quan lực lượng Tự vệ trên biển chúng tôi cũng điều khiển tàu thuyền trên 



biển, vận động đội hình theo sát kế hoạch, nhưng nếu so với sự nhịp nhàng 

giữa các lái xe ở các ngã tư của Hà Nội thì chúng tôi dễ dàng nhận thấy kỹ 

thuật lái tàu của chúng tôi vẫn còn thua xa rất nhiều. 

 Tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước sức sống tràn trề của con 

người Việt Nam và sức mạnh nội tại của toàn xã hội Việt Nam. 

 

 Lần này, tôi và đoàn công tác vô cùng vinh dự được đến thăm Thành 

phố Hải Phòng. Tôi được biết trận Bạch Đằng Giang vào thế kỷ 13 - một trận 

chiến vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam - đã diễn ra tại vùng đất 

lịch sử này. Danh tướng Trần Hưng Đạo đã lãnh đạo quân đội Việt Nam 

chiến thắng hải quân Nguyên Mông, và tàu hộ vệ 015 - Trần Hưng Đạo của 

Việt Nam vừa thăm Cảng Kure Nhật Bản được đặt theo tên của vị tướng 

quân tài ba này. 

 

 Ngày hôm nay, trái tim tôi đang cảm nhận một cảm xúc đặc biệt. Đó 

là sự xúc động khi tôi được đến đặt vòng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, thăm di tích lưu dấu chân Bác Hồ - người cha vĩ đại của đất nước Việt 

Nam.  

 

 Tôi vừa cảm nhận được không khí trang nghiêm của Lăng Bác, vừa 

xúc động khi được đến thăm Nhà sàn Bác Hồ - nơi Bác sống và làm việc lúc 

sinh thời. Dù Bác là lãnh đạo cấp cao của một đất nước, nhưng Bác đã từ 

chối sống trong cung điện mà lựa chọn cuộc sống giản dị, đơn sơ trong căn 

nhà gỗ đơn giản, hàng ngày cho cá ăn. Hình ảnh đó của Bác Hồ chính là đỉnh 

cao của tinh thần lãnh đạo: gạt bỏ mọi lợi ích cá nhân, một lòng một dạ cống 

hiến cho nhân dân và đất nước. 

 

 “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” 

 

 Tôi hiểu rằng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một 

khẩu hiệu mang tính lịch sử, mà chính là “niềm tự hào” được khắc sâu trong 

tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta, những người quân nhân, 

những sĩ quan, cán bộ lực lượng phòng vệ, chính là “mũi giáo” và “lá chắn” 

để bảo vệ độc lập và gìn giữ hòa bình cho Tổ quốc.  

 



Tuy nhiên, điều cốt lõi không thể thiếu chính là tinh thần cao quý yêu 

nước, thương dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu gương. Mặc dù đất nước 

khác nhau, nhưng với tư cách là người chỉ huy mang trên mình sứ mệnh 

thiêng liêng bảo vệ tính mạng và hòa bình của nhân dân, tôi thực sự đồng 

cảm sâu sắc với tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự nhắc mình phải tu 

dưỡng nhiều hơn nữa. 

 

Quý vị là những người thấu hiểu bài học sâu sắc của lịch sử, nên tôi 

nghĩ hơn ai hết, Quý vị hiểu rõ giá trị thiêng liêng của hòa bình. Về phía 

chúng tôi, Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cũng luôn quyết tâm gìn giữ 

“vùng biển tự do và rộng mở”, vì biển cả là tài sản chung của tất cả chúng ta. 

 

Năm kia, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật 

Bản - Việt Nam, quan hệ hai nước đã được nâng lên tầm “Đối tác Chiến lược 

Toàn diện”. Tuy nhiên, tôi tin rằng hơn mọi văn kiện hợp tác tuyệt vời nào, 

chính khoảnh khắc hôm nay - khi chúng ta ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt 

nhau để cùng trao đổi - mới là minh chứng rõ ràng và vững chắc nhất cho sự 

tin cậy lẫn nhau. 

 

Chuyến thăm sau 6 năm này không chỉ đơn thuần là một “cuộc gặp 

lại”. Đây là dấu hiệu của một “hải trình mới”, nơi hải quân Nhật Bản và Việt 

Nam cùng ra khơi, kề vai sát cánh hướng về tương lai. Tôi mong rằng chúng 

ta hãy cùng cống hiến bằng mồ hôi và tâm huyết để vùng biển rộng lớn ở 

giữa đất nước xinh đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng yêu quý và đất nước 

Nhật Bản sẽ tiếp tục là cây cầu nối của hòa bình và phồn vinh.  

 

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Quý vị về sự đón tiếp trọng thị, 

nồng hậu ngày hôm nay. 

 

Xin cảm ơn. 


